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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Predikanten ds. J. Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, jprosman@gmail.com 
 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
Contactpersoon diensten mevr. J. van Gijssel-, tel. 06-15400837, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl. 
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 06-12529230 en mevr J.Meinen,Scheerweide 8, 06-40957579 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr.E.Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.06-31490544 
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. HJ. Brouwer, Leeuwerikstraat 27, tel.492307 
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, IngeWestenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J. Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 
Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL91RABO0367101416 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman,De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 
HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  mevr.E.Oudshoorn,Bramenweg 1, tel.0631490544, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL65RABO0373748809 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies,De Veurdele 31, tel 06-50598522 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag6 maart- 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Sanne Knol, tel 06-12556189 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
file:///C:/Users/Monicowink/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/FDK22G4O/eppezuidema@hetnet.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scribaat@gereformeerdekerk.nl
mailto:kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/info@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scriba@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/ledenadministratie@hgkd.nl
mailto:penningmeestercvk@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hervormdegemeentenijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kokhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/mwvanhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kopijkerkendrieluik@hotmail.com
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vurige tijden 
– op weg naar Pasen – 

 

… Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik; 
[...] Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; Hij houdt de wan in Zijn hand om Zijn 
dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij bijeenbrengen in Zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur 
verbranden.’ Lukas 3: 16, 17 
 

duister vuur 
We leven in duistere tijden. Misschien wel net zo duister als in de tijd van Johannes de Doper. Of 
nog duisterder. Want toen had je nog de schijnvrede van het Romeinse rijk. ‘Vrede’ die weliswaar 
met dwang en geweld en onderdrukking gehandhaafd werd, net als tot voor kort bij ons tijdens en 
na de ‘Koude Oorlog’. Maar we zijn meer en meer in tijden van hete conflicten aan het belanden. 
En niet alleen op het wereldtoneel brandt het steeds meer, ook in de maatschappij nemen 
spanningen, uitsluiting en verkettering hand over hand toe. 
Een duister vuur lijkt meer en meer bezit te nemen van ons leven. Vuur dat namen heeft als 
wantrouwen, wanhoop, angst, haat. Vuur dat brandt als de hel. 
 

lichtend vuur 
Maar in onze ziel brandt een ander vuur – en in de zielen van velen met ons, naar we hopen: 
lichtend vuur. Het is net als bij Johannes de Doper. Die man werd door twee vuren verteerd. 
Enerzijds zag hij het onheil, de zonde en het onrecht om zich heen. Alles in hem kwam daartegen 
in verzet. Daarom klonk zijn preek ook zo dreigend: ‘bekeer je’, ‘de bijl ligt al aan de wortel van de 
bomen’. ‘Omgehakt zul je worden en in het vuur geworpen’… Want zo werkt het nu eenmaal met 
het kwaad – het roeit zichzelf uit en ieder die zich eraan overgeeft. Van dat vuur blijft hoogstens as 
over. 
Maar…, dat Johannes zo’n scherp oog had voor dat helse vuur en er zo hevig tegen in verzet 
kwam, was omdat er een ander vuur in zijn ziel brandde: lichtend vuur, zuiverend vuur, heilig vuur. 
Hij had namelijk op een of andere manier zicht gekregen op Gods rijk van liefde en op de Koning 
van Gods rijk: Jezus: na mij komt Hij die jullie zal dopen met de heilige Geest en met vuur. Vuur dat 
zuivert van het kwaad. Vuur uit de hemel. Het vuur van liefde. Vuur dat geneest. 
Zo was Johannes aan zijn roeping gekomen om in de woestijn te gaan prediken. Het kwaad aan te 
wijzen en het zuiverde vuur aan te kondigen. 
En, zoals Johannes toen, zo zijn wij vandaag geroepen om het Lichtend Vuur te ontsteken en door 
te geven. Het Vuur van hoop en vrede en liefde. Er brandt hoe dan ook vuur. En als er dan toch 
vuur brandt, laat het dan het vuur van Christus zijn. Het liefdesvuur dat Hij in de wereld bracht en 
dat wij komende 40 dagen gedenken. Het vuur van Zijn passie voor mensen. 
 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

(Taize, ELB 171) 
ds. Johan Prosman (namens HGKD) 
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HET KERSPEL: 
Maandsluiting: Donderdag 29 februari om 19.00 uur 
 o.l.v. ds. M. van Hal, Heilig avondmaal 
   

 

AGENDA 
 

17 Februari 14.00 GK  Spelletjesmiddag 
6 Maart 10.00 GK  Koffieochtend  

14 Maart 10.00   Gemeente Groei Groep (GGG) 
16 Maart  14.00 GK  Spelletjesmiddag 
 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

18-02 Dhr. G. Roo, Scheerweide 28 81 jaar 
19-02 Mevr. A. Timmerman-Vink, Wilhelminastraat 2 82 jaar 
20-02 Mevr. Z. Hoorn-Scheper, Veneweg 40 85 jaar 
21-02 Mevr. H. Hofman-Drogt, Burg. Weimalaan 15 80 jaar 
22-02 Mevr. L. Mol-Nijland, Rembrandtstraat 11 87 jaar 
23-02 Dhr. H. Oosterhuis, Merelstraat 23 81 jaar 
24-02 Mevr. J.E. van `t Ende-Voogd, Gorthoek 7 80 jaar 
25-02 Dhr. J. Binnema, Merelstraat 4a 82 jaar 
27-02 Dhr. A. Brug, Heerengracht 21 c Meppel 96 jaar 
03-03 Mevr. N. van 't Hoog-van Schie, Rembrandtstraat 1 88 jaar 
04-03 Dhr. J. Brand, Weidelint 52c 80 jaar 
05-03 Mevr. M.J. Bos-van Silfhout, De Wilgen 18 85 jaar 
08-03 Mevr. B. Smit-Elfring, Ds. van Halsemastraat 12-22 83 jaar 
10-03 Dhr. H. Altena, Kolderveen 78 85 jaar 
13-03 Mevr. H. Poppema-Tissingh, Burg. Van Veenlaan 6 91 jaar 
13-03 Dhr. G. Lutke, Burg. Haitsmalaan 24 89 jaar 
14-03 Mevr. A. Nijmeijer-Buitenhuis, Ds. van Halsemastraat 12-1 96 jaar 
14-03 Dhr. R. van der Linde, Kolderveen 44 81 jaar 
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DANK 
 

Dankjulliewel 
 

Op 30 november jl. waren wij 50 jaar 
getrouwd en we werden verrast door de vele 
bloemen, kaartjes en berichtjes. 
Ons feest moest door ziekte uitgesteld 
worden naar januari, maar wat hebben we 
toen genoten van alle aandacht en 
gezelligheid: hartelijk dank daarvoor! 
 

Groeten, 
Arend en Joke, Lijsterstraat  11  
 

- - - - - 
 

'Always be kind, Always' 
Het is ongelooflijk stil en leeg, maar mooi zijn 
de fijne herinneringen aan onze lieve zoon, 
broer, zwager en oom  
 

Johan Vink 
 

Voor de vele blijken van medeleven en 
belangstelling, in welke vorm dan ook, die wij 
mochten ontvangen na het onverwachte 
overlijden, betuigen wij onze oprechte dank. 
 

Gezinus en Alie Vink, 
Gerlanda en Jos, Jesse, Lieke 
Rolinka 
 

SAMEN EEN 
 

Ook de komende periode organiseren 
we weer spelletjesmiddagen en 
koffieochtenden. 

 

De spelletjesmiddag in januari was weer een 
succes. Misschien 
heb je de foto’s op 
Facebook voorbij 
zien komen. En 
weet je wat zo 
leuk was? we 
hebben nieuwe 

gezichten mogen ontvangen. 
De nieuwe data voor de spelletjesmiddag 
zijn: 
- zaterdag 17 februari en zaterdag 16 maart 
- van 14.00 tot 16.30 uur 
- in de Gereformeerde kerk 
Noteer jij deze ook in je agenda? Wij wel. 
 
Samen een spelletje doen of gewoon toe-
kijken en kletsen... alles mag! En ondertussen 
wordt er een hapje en een drankje uitge-
deeld. Wij zullen zorgen dat er allerlei spel-
letjes zijn, maar zelf een leuk spel meenemen 
mag natuurlijk ook. 
Ook al houd jij niet van spelletjes maar wel 
van gezelligheid, loop gerust binnen. 
Iedereen is welkom! Wil je wel, maar is 
vervoer een probleem? neem dan contact op 
met Jennet van Dijk 06-47240342. 
 

De koffieochtend komt wat langzaam op 
gang, maar we geven niet op. We hebben 
een verzoek gehad om deze op woensdag-
ochtend te organiseren. Daar geven we graag 
gehoor aan.  
De nieuwe data voor de 
koffieochtend zijn: 
- woensdag 6 maart, 
- woensdag 3 april en  
- woensdag 1 mei 
- van 10.00 tot 11.30 uur 
- in de Gereformeerde kerk 
Kom je ook? Neem je buurman/-vrouw 
gezellig mee. Noteer de data alvast in de 
agenda.  
Opgeven hoeft niet, maar als je graag 
opgehaald wilt worden, neem dan contact op 
met Jochum Binnema 06-18837301. 
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TAIZÉVIERING 
 

Op 25 februari om 19 uur is er een 
Taizéviering in de Gereformeerde Kerk 
waaraan het projectkoor o.l.v. Johan 
Rodenhuis en Ruth Pos medewerking zal 
verlenen. We houden de dienst in de sfeer 
van Taizé, met Taizéliederen die kort en 
eenvoudig zijn, herhaald worden, en als een 
mantra in lijf en ziel willen binnenkomen.  
U kunt een kaarsje branden en er is een 
stilte. Er zijn gebeden, maar verder is het 
sober, er is bijvoorbeeld geen preek. En niet 
te vergeten: Corry Jaspers zal de kerk weer 
aankleden, ook in de sfeer van Taizé. De 
vorige keer zag het er prachtig uit en dat zal 
ongetwijfeld nu weer het geval zijn. Het is 
een meditatieve viering. Je wordt er rustig 
van! Ik vind het zelf altijd heel mooi en 
weldadig om zo’n viering mee te maken. En ik 
ben niet de enige! Van harte welkom! 
 

Marjan van Hal 
 

JOHANNES DE HEER DIENST 
 

Op zondag 10 maart wordt er in de  
Hervormde kerk van Kolderveen een 
Johannes de Heer dienst gehouden. In deze 
dienst zal de gemeenteband meewerken. 
Samen zingen we bekende liederen uit de 
bundel van Johannes de Heer. De dienst 
begint om 10 uur. Komt u ook? 
 

MAANDSLUITINGEN KERSPEL 
 

We hebben wat gestoeid over de  
maandsluitingen in het Kerspel. Er komen 
nauwelijks bewoners van het Kerspel, is het 
nog haalbaar ermee door te gaan? Een klein 
groepje mensen hecht er grote waarde aan, 
dus dat is fijn en belangrijk. We gaan wel iets 
minderen en naar de donderdagavond. Maar 
het gaat dus door! En de collecte voor de 
Wilde Ganzen heeft het afgelopen jaar maar 
liefst € 332,51 opgebracht! 
 
 
 

 

HUIS PAASKAARS 
 

Pasen wordt gevierd op 31 maart en 1 april 
2024. Probeer voor 26 februari 2024 uw 
Huispaaskaarsen te bestellen. In dat geval 
beschikt u vóór Pasen over uw Huispaas-
kaarsen. 

 
De bestellijst met prijzen hangt op het 
memobord in de hal van de Gereformeerde 
kerk. Op de plank in de sluis ligt ter inzage de 
nieuwe catalogus, met voorbeelden van 
gelegenheidskaarsen, huwelijkskaarsen en 
graflichten. 
 

Willy Boer 
 

SAGE PASTORAAT 
 

Het pastoraat als we één gemeente zijn 
geworden: 
 

De meesten van u zullen op de hoogte zijn 
van de veranderingen in het pastoraat als we 
één gemeente zijn geworden. Maar toch 
maar even een update. Als we één gemeente 
zijn geworden wordt het pastoraat natuurlijk 
ook samengevoegd. We gaan werken met 
het systeem van Hervormd Kolderveen en de 
Gereformeerde Kerk met wijken. Op het 
ogenblik zijn we bezig om de wijken te 
bepalen. Iedere wijk krijgt een ouderling-
coördinator. Het bezoekwerk zal worden 
gedaan door de gemeenteleden. We noemen 
dat bezoekmedewerk(st)ers. Een ieder wordt 
uitgenodigd om daar in mee te doen. De 
ouderling-coördinator onderhoudt het 
contact met de bezoekmedewerk(st)ers van 
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een wijk en is lid van de kerkenraad. In het 
ouderlingenberaad blijven we zo op de 
hoogte van het wel en wee van onze mensen. 
De bezoekmedewerk(st)ers zijn geen lid van 
de kerkenraad. 
 

Dat alles heeft nog wel wat voeten in de 
aarde, want we moeten dan ook weten 
hoeveel coördinator-ouderlingen we in onze 
gemeente willen hebben en hoe we dan de 
ouderling-coördinatoren verdelen over de 
wijken. En dan ook hoeveel wijken en hoe-
veel adressen per wijk. En vervolgens hoe we 
zorgen dat de onderlinge contacten worden 
gewaarborgd. Stap voor stap gaan we verder. 
Onze inzet is om eind dit jaar de organisatie 
rond te hebben zodat we in 2025 daar mee 
kunnen werken en waar nodig vanuit de 
ervaring die we opdoen dan nog kunnen 
bijstellen voor de definitieve datum van het 
samengaan. 
 

Wat we merken is dat iedereen nu dezelfde 
kant op beweegt. Elke stap wordt voorgelegd 
aan de kerkenraden of andere  
belanghebbenden. In alle overleggen merken 
we dat er positief wordt meegedacht. Dat 
geeft ook vertrouwen dat we met elkaar een 
weg vinden. Ter geruststelling: het lijken 
allemaal grote veranderingen, maar in de 
praktijk valt dat mee. Er wordt verschoven in 
de organisatie zodat we het ook in de 
toekomst kunnen bemensen. Het is dus zeker 
niet zo dat u in één keer geconfronteerd 
wordt met grote veranderingen. De 
vertrouwde contacten die mensen hebben, 
die blijven. We zoeken een weg om met de 
tijd mee te gaan en zo kunnen waarborgen 
waarvoor pastoraat is bedoeld: omzien naar 
elkaar! 
 

Namens het SAGE-overleg pastoraat,  
Ds. René Kok 
 

GESPREKSGROEP 'KOFFIE MET...' 
 

Zoals de naam zegt: we 
drinken koffie en dan komt 
er van alles ter sprake. 
Soms hebben we een 

onderwerp afgesproken en soms loopt het 
zoals het loopt. 13 februari en 12 maart zijn 
de volgende data dat we weer bij elkaar 
komen. 
 

JONGERENGROEP 18+ 
 

We blijven ook gewoon een gezellige club! 
We hebben heel leuke en soms best diep-
zinnige gesprekken. We hebben veel plezier 
met Alpha. Heb je zin in een lekkere maaltijd, 
een gezellige ontmoeting en een goed 
gesprek? We komen elke 2 weken wel een 
keer samen op zondagavond bij iemand thuis 
van 18.00-20.00 uur. En je kunt ook nog eens 
mee-eten! 

Wil je wel eens meedoen?  bel of app 
Thomas Kolsters (06-43754371) of  
ds. Johan Prosman (06-12711603) 
 

JEUGDCLUB - START VAN HET NIEUWE JAAR! 
 

We zijn dit jaar goed gestart met club. We 
reisden op vrijdagavond 12 januari af naar 
Bad Hesselingen, voor onze jaarlijkse 
Nieuwjaarsduik. We waren met een groep 
van ongeveer 40 kinderen+leiding. We 
hebben het allemaal erg gezellig en leuk 
gehad. En gelukkig hebben we het ook 
allemaal overleefd, de kinderen hadden 
namelijk bedacht dat we wel met zijn allen 
het koude buitenbad in konden gaan. Een 
paar van de leiding stribbelden hevig tegen, 
maar zelfs zij moesten er aan geloven en 
hebben een duik genomen in het koude 
water. 
Vrijdagavond 2 februari hebben we 
deelgenomen aan de Y-games. Hierbij 
moesten we strijden tegen allerlei andere 
clubs die ook meededen. We moesten veel 
verschillende spellen spelen en opdrachten 
maken. We moesten bijvoorbeeld een 
wie/wanneer ben ik spelen, maar ook 
moesten we een kruiswoordpuzzel maken en 
de uitkomst uitbeelden. Helaas hebben we 
niet gewonnen, maar ondanks dat hebben 
we allemaal een hele leuke avond gehad, 
waarbij veel is gelachen. 
Tessah Vos 
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GEMEENTE GROEI GROEP 
 

Gemeente Groei Groep (GGG): Leef je geloof! 
De tweede donderdagmorgen van de maand 
komen we vanaf 10.00 uur bij elkaar bij 
Hennie Maat thuis, Burgermeester Van 
Veenlaan  5C. De komende keer is dus  
14 maart. 
De vorige keer kwamen we niet helemaal 
uitgepraat over welke Bijbelse regels er 
eigenlijk voor ons niet-Joodse christenen 
gelden. Dus daar gaan we nog even mee 
verder de komende keer. Er blijken toch niet 
zo heel veel OT-ische regels, die wel voor 
Israëlieten gelden, ook voor christenen uit de 
heidenen te gelden, als we de besluiten van 
de apostelen daarover in Handelingen 15 
lezen… 
 

Nieuwsgierig naar onze kring? Kom dan eens 
mee! Voor evt. vervoer neem even contact 
op, dan wordt daarvoor gezorgd. 
 

Voor informatie kunt u terecht bij een van de 
groepsleden of bij Lourens Schipper (06-
51031603) of ds. Johan Prosman (06-
12711603) 
 

GESPREKSGROEP 20/30 
 

We hebben een voorzichtige start gemaakt 
met de gespreksgroep voor 20-ers en 30-ers. 
Het begint echt gezellig te worden! Kom je 
ook meedoen? Waar zou je het over willen 
hebben? Over geloof kan. Andere dingen 
ook. Informatie bij Anje (06-12529230) of  
ds. Johan Prosman (06-12711603). 
 

GROOTHUISBEZOEKEN 
 

Wij willen weer een aantal groothuis-
bezoeken organiseren en wel op 6 maart en 
10 april. Het thema is: Geloven in roerige 
tijden. In deze tijd waarin het lijkt dat de 
mensen steeds meer ontevreden worden en 
steeds meer tegenover elkaar komen te 
staan. Het lijkt soms wel alsof de wereld in 
brand staat. Hoe blijven wij als kerk hierin 
overeind staan? Wilt u aan deze 

groothuisbezoeken meedoen dan kunt u zich 
opgeven bij  
Han-Olof Gerrits tel. 06 14706472 of  
Gert Westenbrink 06 38566333.  
Als er veel opgave is gaan we een derde 
avond regelen.  
Groet,  Han-Olof, Johan en Gert 
 

PAASGROETENACTIE 2024 
 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland 
sturen gemeenteleden ook dit jaar 
paasgroetenkaarten aan gedetineerden in 
Nederland. De afbeelding op de kaart is 
gemaakt door een gedetineerde vrouw in 
Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus’ 
opstanding de weg opent vanuit het donker 
naar het licht. 
Ook onze gemeenten doen mee aan de 
Paasgroetenactie. In de afgelopen diensten 
kon u een  bemoedigende groet op de kaart 
schrijven. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als 
ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook 
iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet 
precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan 
overtuigd zijn dat een bemoedigende groet 
hen erg goed doet. Het is altijd weer een 
feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de 
kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen 
worden uitgedeeld. 
 

Meer informatie over de Paasgroetenactie is 
te vinden op protestantsekerk.nl/ 
paasgroetenactie. Hartelijk dank! 
De gezamenlijke diaconieën 
 

NOTULEN GEZAMENLIJK DIACONIE 
 

Op 15 januari jl. waren aanwezig  
HKN; Marian Buitenhuis, Adrie Pouwels. 
HGKD; Annemarije Gerrits, Jannie Hoorn, 
Frens Westenbrink, Klaas Knol. GKN; Elly 
Timmerman, Jennet van Dijk, Ritza Kroeze, 
Nico Hoekman, Robert Oort, Mathilde 
Wever. En ds. Johan Prosman, Klaas Neutel 
en ds. René Kok 
Afwezig: Feddrik Zantinge (HGKD) 
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Opening 
Jennet leest met ons Romeinen 10:10 n.a.v. 
een gedicht uit ‘Groeikracht’. Nico heet ons 
welkom. 
 

Info over Pastoraat in de toekomst door 
Johan, Klaas en René. Vragen vooraf aan deze 
info zijn: 
- Het Heilig Avondmaal, met advent, waar 
vieren we dit? De data zijn doorgegeven en 
afgestemd. Voor 2024 is het rond. 
Voor 2025 wordt er gekeken hoe het uitkomt 
of Heilig Avondmaal met 1e Advent of 2e 
Advent. 
- Samen financieel verder en hoe? Naast de 
gezamenlijke doelen, een gezamenlijk 
collecterooster en de activiteiten die we 
samen doen, straks ook één 
rekeningnummer. De financiën van de 
gezamenlijke Diaconieën moeten via de CCB, 
in het Sageoverleg worden geregeld. Giften, 
legaten en erfenissen moeten vastgelegd zijn. 
Per 1 januari 2025 zijn we praktisch samen en 
dit kun je zien als een oefenjaar. Straks zijn 
we 1 gemeente met 1 pastoraat. Nu zijn er 3 
verschillende systemen. En in alle 3 de 
gemeenten zijn er weinig ouderlingen te 
vinden. In de Gereformeerde Kerk is de 
coördinator van de wijkteams nu de diaken, 
naast de wijkouderling en de bezoek-
medewerkers. Voorstel is om in de toekomst 
te werken met wijkteams waarin de 
ouderling, de coördinator is, die de bezoeken 
van de bezoekmedewerkers coördineert. 
Vraag is of de Gereformeerde diakenen 
akkoord gaan met dit systeem. Ze gaan 
akkoord. René gaat met een klein comité dit 
verder uitwerken. In 2025 moeten we gaan 
werken met de nieuwe wijkteams. 
 

De agenda wordt vastgesteld. En de notulen 
vorige vergadering van 9 oktober 2023 
worden goedgekeurd. 
 

Ingekomen stukken / Actie Nijeveen geeft 
warmte : Geen ingekomen stukken 
 

Paasattenties 
De attenties worden in de week voor Pasen 
rondgebracht. 
 

Stip op de horizon 
 

Digitaal collecteren: 
De app ‘Appostel’* is in de lucht. Er wordt 
eerst met een groep proefgedraaid. Het is 
straks de bedoeling dat men een 
collectetegoed koopt. *In deze Drieluik vindt 
u meer informatie hierover 
 

Voordelen van de app zijn : 
- Naast geld en munten is het een extra 
middel om te collecteren. 
- Overzicht in de app voor de belasting. 
- Thuisluisteraars kunnen ook meedoen, voor 
‘eigen’ kerk of voor alle 3. 
- Je kan geven voor het doel van zondag t/m 
zaterdag erop. 
 

Maatschappelijke ondersteuning: 
Blijft een aandachtspunt. 
 

Vervolg E-meeting eenzaamheid: 
In januari was er een koffieochtend. 
Jochum Binnema en Jan Hoekman sr. gaan 
elke 1e woensdag van de maand in maart, 
april en mei een koffieochtend organiseren 
en regelen ook het vervoer. 
 

Zaterdagmiddag 20 januari is er een 
spelletjesmiddag georganiseerd. 
 

Op zondag 18 februari is er een E-meeting, 
een vervolg op de E- meeting rondom 
Eenzaamheid van maart jl. 
De naam van de groep is nu ‘Samen één.’ 
Doelgroep is iedereen die zich alleen voelt. 
Of zich wil inzetten om eenzaamheid te 
verminderen. 
 

Nijeveen geeft Warmte 
In De Molen en Drieluik heeft de nodige 
informatie gestaan over wat ‘Nijeveen geeft 
Warmte’ inhoudt. Geen reactie hierop. Of 
men heeft het goed voor elkaar of de 
drempel om hulp te vragen is te hoog. Is er 
wel iemand die hulp nodig heeft, meld het bij 
Jennet van Dijk. In februari/maart komt er 
nog weer een oproep. 
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WVTTK 
Annemarije en Jannie nemen afscheid van de 
diaconie en waren vanavond voor het laatst 
bij ons in de vergadering.  Dames bedankt !! 
 

Volgende vergadering is dinsdag 16 april. 
We sluiten af met gezamenlijke “Onze Vader” 
en wensen elkaar een wel thuis. 
 

DIGITAAL COLLECTEREN 
 

U kent allemaal de collectezakken en 
mandjes waarmee gecollecteerd wordt 
tijdens een dienst. Naast het 
collecteren op deze oude en 
vertrouwde manier kennen 
onze drie kerken vanaf nu 
ook een digitale manier van 
collecteren. Misschien heeft 
u het al gehoord, wij doen dit met de 
Appostel (app). U kunt de Appostel app 
downloaden op uw mobiel, tablet of Ipad.   
Zoals gezegd is digitaal een nieuwe manier 
van collecteren welke wij naast de huidige 
manier van collecteren gaan gebruiken.   
 
Als bijlage bij deze Drieluik treft u een 
Installatiefolder aan over de app. Ook kunt u 
voor een uitleg onderstaande link bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=y1A0-

xqfwy4 

Na het installeren en registreren kunt u 
zoeken op ‘Protestantse kerken Nijeveen’.  
In Appostel bent u digitaal verbonden met 
uw kerkelijke gemeente. De app Appostel 
heeft  veel meer mogelijkheden welke wij 
wellicht op termijn zullen gaan gebruiken. 
Zodra het zover is, informeren wij u daarover. 
Wij beginnen als drie kerken met de 
mogelijkheid van digitaal collecteren.  
 
Als u eenmaal een account heeft, kunt u 
vanaf nu ook collectemunten vanuit Appostel  
bestellen (app.appostel.nl). Ook hiervoor 
geldt dat de gebruikelijk manier van 
collectemunten bestellen bestaan blijft. 
 

 Na het scannen 
van onderstaande 
QR code kunt u in 
een uitleg filmpje 
zien hoe u digitaal 
kunt collecteren 
met de  met de 
Appostelapp 
 

Mocht het u niet lukken om de app te 
downloaden of wenst u extra uitleg dan 
helpen wij u graag. U kunt contact opnemen 
met Jacob Bakker (0610328646), Monica 
Wink of Jennet van Dijk (0647240342). Uw 
vragen mailen kan ook: 
jennetvandijk@ziggo.nl 
 

FEEST VAN DE GEEST 
 

Ook dit jaar doen de drie kerken in Nijeveen 
weer mee met het feest van de geest 
gebeuren. Het Feest van de Geest gebeuren 
dat streeft naar verbinding van nieuwe kunst 
en de architectuur van de kerkgebouwen. 
Tijdens Hemelvaartsdag en het weekend erna 
(9,11 en 12 mei en met de Pinksteren 18,19 
en 20 mei). Tijdens deze dagen exposeren 48 
kunstenaars in 15 kerken in Zuid-West 
Drenthe en de kop van Overijssel. In de kerk 
van Nijeveen exposeert kunstenares Alie de 
Boer, in de gereformeerde kerk exposeren de 
beide kunstenaars Jan Krikke en Erik Jan 
Krikke, en op Kolderveen exposeren Judith 
Klomp en Mirriam Bouwmeester. Meer 
informatie over de kunst van de kunstenaars 
en de tijden dat de kerk geopend is, volgt in 
een volgend kerkblad.  
Het Nijeveense Feest van de geest team  
Gea Veeloo, Betsy Wamsteeker en  
Gert Westenbrink 
 

INLIA KERKBLAD ARTIKEL 
 

Op zoek naar een plek waar hij welkom is 
 

Met z’n keurige kleding en hippe hoedje is de 
25-jarige Al Sayed Ali een opvallende ver-
schijning in ‘Het Wapen van Vries’. Al ruim 
een jaar vangt INLIA in dit voormalige hotel 

https://www.youtube.com/watch?v=y1A0-xqfwy4
https://www.youtube.com/watch?v=y1A0-xqfwy4
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asielzoekers op vanwege de drukte in Ter 
Apel. Wie zijn het en hoe brengen ze hun tijd 
door, wachtend op de asielbeslissing? Een 
portret van één van hen. 
 

Al Sayed Ali leert gitaar spelen en sport. Het 
maakt zijn hoofd leeg, zo vergeet hij nare 
dingen. Hij is als kind met het gezin van Syrië 
naar Turkije gevlucht. In Turkije werken ze 
allemaal, maar Ali is er ongelukkig. “Veel 
mensen in Turkije haten je; ze vinden dat je 
hun banen afpakt.” Hij wordt zo ongelukkig 
dat hij weg móét, op zoek naar een plek waar 
hij wel welkom is. 
 

Wekenlang zwerft hij door Europa. “Lang-
zaam, land voor land, lopend door bossen, 
door de bergen. Het was moeilijk.” 
Uiteindelijk komt hij aan in Zwolle en stapt op 
de politie af. De agenten helpen hem in Ter 
Apel te komen. Van daaraf verhuist Ali naar 
het hotel in Vries. 
 

“Geld is niks” 
 

En toen stond de tijd stil. “De mensen van 
INLIA en het hotel zorgen goed voor ons. 
Maar ik wacht nu al een jaar op een 
beslissing. Zo lang in onzekerheid... Maar ik 
accepteer het en geloof echt dat de overheid 
zijn best doet.” 
 

Zodra hij een verblijfsvergunning krijgt, wil hij 
zijn eigen stukadoors- en schildersbedrijf 
beginnen. “Ik kan dat goed en er is hier veel 
vraag.” Mensen denken vaak dat asielzoekers 
naar Nederland komen voor het geld, weet 
Ali. “Maar geld is niks. Overal in de wereld 
kun je werken en geld verdienen. Het gaat 

om geluk, wederzijds respect, vrienden 
maken. Dat is belangrijk.” 
 

“Ik hou van de uitdrukking: het glas is halfvol. 
Al bijna een jaar hoop ik dat ik eindelijk mag 
gaan werken. Maar het hoort erbij, boos 
worden heeft geen zin. Het glas is halfvol!” 
 

VAN DE REDACTIE 
 

De rubriek Vrijwilligerswerk voor de Kerk die 
de afgelopen jaren in het Drieluik heeft 
gestaan, zal in deze editie voor de laatste 
keer worden geplaatst.  
De schrijfster van deze rubriek, Fenneke 
Wiepkema heeft aangegeven hiermee te 
stoppen. 
Er komt iets voor terug, maar wat, dat blijft 
nog even een verrassing. 
 

 
 
We willen Fenneke hartelijk danken voor de 
vele vrijwilligers die zij heeft geportretteerd. 
Ook aan Han Karsten een hartelijk dank voor 
de vele uurtjes die hij als redactielid heeft 
besteed aan de tot stand komen van Drieluik.  
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Beautiful people  
 

Het was 24 januari rond een uur of 7.30  
’s morgens dat ik naar mijn werk reed en 
opgeschrikt werd door wat ik hoorde. De 
doorgaans warme stem van nieuwslezeres 
Carmen Verheul bracht mij het ijskoude nieuws 
dat Singer-songwriter en Woodstock-legende 
Melanie was overleden. Ik was geschokt.  
In 2019 was ik met een vriendin bij een concert in 
Hedon. Ze was toen niet meer dat droommeisje 
van Woodstock en had meer moeite met het 
podium op te komen, maar haar ietwat hese, 
ruwe en krachtige stem was onveranderd, 
evenals haar gitaarspel. De sfeer was intiem en 
uniek en ik was verrukt van het feit dat ik 
Melanie, de Woodstocklegende, in het echt zag 
en hoorde spelen. Ik volgde haar op Facebook. In 
de Coronatijd gaf ze online ‘huiskamerconcerten’ 
en ze postte regelmatig berichten en liedjes. Het 
was alsof ik haar kende, alsof ze tot mijn netwerk 
behoorde. Haar kinderen plaatsten berichten 
over haar laatste momenten, over hoe bijzonder 
hun moeder was en hoeveel ze van haar hielden. 
Ik was erdoor geraakt. Het was een mooi mens!  
Eén van de grootste en bekendste hits van 
Melanie was; "Beautiful People". Ze schreef het 
nummer zelf en het zorgde voor haar doorbraak 
en een podium op Woodstock. De boodschap van 
het nummer draait om diversiteit en aanvaarding.  
Met het lied verwoordde ze het hele wezen van 
het hippiedom. Iedereen is prima en we moeten 
lief zijn voor elkaar. We zijn allemaal mooie 
mensen, we leven allemaal in dezelfde wereld, 
we hebben veel gemeen. Een prachtige tekst, 
geschreven en gezongen door toen nog een prille 
twintiger, die daar moederziel alleen tussen de 
grote namen op het podium van Woodstock zong 
voor duizenden mensen. 
 
Melanie was een hippie. Haar gedachtegoed over 
een wereld zonder oorlog, maar vol van liefde, 
paste bij het hippiedom eind jaren 60. Helaas 
bleek het 'Love and Peace' van de hippies niet 
overeind te blijven.  

Een aantal geweldsincidenten, overmatig 
drugsgebruik, concerten met dramatische afloop 
en het gebruik van steeds zwaardere, 
agressievere en verslavende heroïne, waaraan 
veel mensen, waaronder grote artiesten ten 
onder gingen, maakten dat veel mensen het 
gedachtegoed van de hippies niet meer konden 
rijmen met wat er gebeurde.  
 
Nu, jaren later, lijkt ‘love and peace’ nog steeds 
zover weg. Als je het nieuws kijkt, word je telkens 
weer geconfronteerd met de meest vreselijke 
oorlogen, geweldsdelicten, haatzaaiingen en 
oproeren. Allemaal mooie mensen, die samen 
één wereld delen en leven onder dezelfde 
zon……We hebben veel gemeen en ik kan me niet 
voorstellen, dat we uiteindelijk niet allemaal 
opzoek zijn naar een beetje liefde, waardering en 
acceptatie. Wat maakt dan dat het ons niet lukt? 
Sommigen zeggen; het kwaad zit in de mens. 
Anderen noemen het de duivel. Misschien is het 
naïef om te denken dat de meeste mensen 
deugen, maar ik wil er graag in blijven geloven.  
Jezus ging uit van het goede. Hij had een lied als 
“beautiful people” kunnen zingen. Moederziel 
alleen voor duizenden mensen. Hij stond dan 
misschien niet op Woodstock, maar Hij 
verkondigt zijn boodschap van ‘love and peace’ 
aan iedereen die het horen wil. Misschien 
moeten we die boodschap aanvaarden en 
doorvertellen. Zijn boodschap bestaat immers al 
veel langer, dan die paar jaar Flower Power en is 
wel overeind gebleven.  
Neemt niet weg dat ik blij ben dat de muziek van 
Melanie blijft bestaan, evenals de muziek van 
vele andere legendarische zangers en 
zangeressen, waarvan velen ‘love and peace’ 
vonden bij de boodschap van Jezus.  
     FK 
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Vrijwilligerswerk 

voor de kerk 

 

Jannette Klok: altijd op zoek naar de kracht 
van de ander 
 
Jannette Klok omschrijft zichzelf als een 
spontane vrouw die graag een luisterend oor 
wil zijn, iemand met het inlevingsvermogen 
om te zien of een ander wat nodig heeft. Ze 
staat altijd klaar voor een ander. In het 
verleden gebeurde dat regelmatig ten koste 
van haarzelf, maar dat is veranderd. „We zijn 
allemaal gelijkwaardig.” 
Die zelfreflectie is voor een deel gekomen 
rond het ziekbed en overlijden van haar 
vader vorig jaar. „Ik ben in die periode gaan 
nadenken over vragen als wie ben ik, waar 

sta ik zelf. En: als je goed voor een ander wilt 
zorgen, moet je ook goed voor jezelf zorgen. 
Door daar over na te denken, ben ik 
doortastender geworden.” Dat was niet 
eenvoudig. „Het was een hele stap om meer 
voor mezelf te kiezen.”  
In haar werk loopt ze ook bijna dagelijks 
tegen dit soort kwesties aan. Jannette (50) 
werkt als teamcoach bij een instantie die 
mensen helpt die zijn vastgelopen, daarnaast 
is ze ambulant begeleider voor mensen met 

een lichte verstandelijke beperking en/of 
psychiatrisch probleem. „Moet je alles willen 
oplossen of mag je ook naast iemand staan 
en een luisterend oor bieden. Dat laatste kan 
soms ook voldoende zijn. Je kunt niet alle 
problemen oplossen. Dan is het juist goed om 
er gewoon te zijn voor die ander.” 
Coachen vindt ze prachtig om te doen. „Ik 
mag kortdurend met iemand meelopen en 
deze persoon ondersteunen en weer in zijn 
of haar kracht zetten. Hoe mooi is het om te 
zien dat iemand weer de kracht in zichzelf 
vindt.” 
 

‘Heel doorsnee’ 
Jannette is geboren in het Groningse Oost-
wold, maar verhuisde op tweejarige leeftijd 
naar Meppel, omdat haar vader daar een 
baan vond. „We waren een gewoon gezin; 
vader, moeder en mijn oudere zus. Heel 

doorsnee.” Maar het was vanaf het 
begin wel een hecht gezin.  
Jannette volgde de MBO-opleiding 
Agogisch Werk en daarna de HBO-
opleiding Personeel en Arbeid. Tijdens 
haar eerste baan leerde ze Henk 
kennen. Eigenlijk kende ze hem al uit 
haar middelbare schooltijd, maar ze 
waren elkaar uit het oog verloren. Die 
nieuwe ontmoeting is zo geleid, voelt 
ze. „Dat we elkaar na zoveel jaren weer 
tegenkwamen, heeft zo moeten zijn. 
Dat gevoel van dat dingen worden 
geleid is één van de ijkpunten in mijn 
geloof in God.”  
Ze is serieus waar het gaat om haar 
geloofsbeleving. Kom bij haar niet aan 
met een slap verhaal, nee, Jannette is 

op zoek naar verdieping. Daarom ging ze ook 
naar de gemeentegroeigroep, daar vond ze 
de door haar gewenste verdieping in de 
gesprekken met de andere gemeenteleden. 
De Bijbel is haar leidraad, haar waarheid.  
Praten over God of luisteren naar een preek 
versterkt haar geloof. „De liefde die Hij voor 
Zijn kinderen voelt, is oneindig groot. Dat 
kunnen wij gewoon niet bevatten. God wil 
met je meegaan in je leven, en jij hebt de 
keuze of je dat wel of niet wilt.” 

Jannette met haar vader. 
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God loopt met haar mee, daarvan is Jannette 
overtuigd. Ze voelt de kracht die hiervan 
uitgaat. Bijvoorbeeld tijdens het ziekbed en 
het overlijden van haar vader. „Ik zag dat Hij 
er bij was.” Die aanwezigheid maakt haar 
sterker. „Het zorgt dat ik minder afhankelijk 
ben van hoe anderen over mij denken. Soms 
zijn er nog wel onzekere momenten, maar ik 
weet dat ik er mag zijn zoals ik ben.” 
Bij de minder mooie dingen in het leven 
probeert ze te kijken naar wat voor goeds er 
uit voort kan komen. „Tijdens het ziekbed 
van mijn vader is onze band als familie nog 
hechter geworden. Dat hij op het eind ‘Ik 
houd van jou’ tegen mij zei, was heel mooi. 
Dat werd vroeger nooit gezegd. Het was 
mooi dat bepaalde dingen nog uitgesproken 
mochten worden.” 
 

Van Meppel naar Nijeveen 
Henk en Jannette trouwden in 2000 en 
gingen in Meppel wonen. In 2002 werd zoon 
Frank geboren, drie jaar later volgde dochter 
Laura. In 2005 verhuisde het jonge gezin naar 
Nijeveen. Ook het vinden van hun huis aan 
de Lijsterstraat, waar ze nog steeds wonen, is 
volgens Jannette geleid door God.  
Al vrij snel na de verhuizing is ze gestart met 
het geven van kindernevendienst in de 
Gereformeerde kerk. Na dit enkele jaren te 
hebben gedaan, 
stapte ze in 2008 
over naar de 
zendingscommissie / 
ZWO, tegenwoordig 
onderdeel van de diaconie. Eerst als lid, maar 
binnen enkele jaren werd ze voorzitter, en 
dat is ze nu nog steeds. En ook in dit werk 
gaat Jannette voortdurend op zoek naar de 
kracht van de ander. „We doen het tenslotte 
samen.’ 
Daarnaast is ze lector in de kerk en brengt ze 
de brieven rond voor de vaste vrijwillige 
bijdragen. Ook in de tentdienstcommissie 
heeft ze nog enkele jaren meegedraaid. 
In 2018 is ze met een groep Nijeveners naar 
Israël en Jordanië geweest, een reis die werd 
georganiseerd door dominee Jan Stap. Ook 
haar ouders gingen mee. Aan deze reis heeft 

ze dierbare herinneringen. Niet alleen omdat 
ze mooie mensen heeft leren kennen tijdens 
deze reis, maar ook omdat ze zo nauw en 
intiem met haar ouders op reis was. 
 

Passion 
Vorig jaar deed ze mee aan de Passion in 
Nijeveen; ze was de verteller op het podium. 
Het was fantastisch om dit te kunnen doen, 
zegt ze. „Het voelde voor mij als een jas. Het 
was mooi om dit verhaal te kunnen over-

brengen. Ik kijk 
daar nog steeds 
met heel veel 
liefde en 
dankbaarheid op 

terug.” En ook hier voelt ze zich weer geleid. 
„Ik heb het niet alleen gedaan, maar samen 
met God. Dat gaf me energie.” 
Het is belangrijk dat we elkaar als mooie 
mensen mogen zien, vindt Jannette. „Als dat 
lukt, als iedereen even waardevol is, dan zie 
je écht de kracht van de ander. En dan zoek 
je de verbinding met elkaar.” En dat is ook 
wat ze hoopt voor de kerken in Nijeveen. „Ik 
hoop dat we de verbinding blijven zoeken en 
niet kijken naar elkaars verschillen. Dan kom 
je sneller tot iets moois.” FW 
 

„Ik hoop dat we de verbinding blijven zoeken en 

niet kijken naar elkaars verschillen. Dan kom je 

sneller tot iets moois.” 

Als verteller bij de Passion in Nijeveen 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Dhr. A. Kroes, Molenweg  
Dhr. J. Kroes, Weidelint 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Zondag 18 februari is er een E-meeting in de 
Gereformeerde kerk en we verwachten weer 
een sprankelende dienst van de E-meeting 
commissie. De tweede dienst deze zondag is 
in de kerk bij Hervormd Nijeveen. 
Zondag 25 februari geen dienst in de 
Gereformeerde kerk, maar u kunt naar de 
beide andere kerken. 
Zondag 3 maart is het een speciale dienst 
want dan komt het Christelijk Mannenkoor 
uit Steenwijk voor een optreden en een 
dankdienst op verzoek van Arend en Joke 
Bijker. Dit ter ere van hun 50 jarige trouwen. 
Arend is al jaren een vast koorlid van dit 
mannenkoor. De predikant deze zondag is  
Ds. Johan Prosman en de organist is ook de 
vaste begeleider van het koor, Arjan Kroes. 
Zondag 10 maart is er geen dienst in de 
Gereformeerde kerk. 
Woensdag 13 maart Biddag, om 19.30 is  
Ds. Johan Prosman de voorganger in 
Kolderveen. 
 

Tel je zegeningen tel ze elke dag 
Tel ze een voor een, tel ze van klein tot groot 
Tel ieder zegen die je ontvangen mag 
En vergeet er geen 
Wees zo tevreden, tevreden met wat je hebt 
En vergeet niet voor al deze dingen God te 
danken in je gebeden. 
                                              Leo Heuvelman 
 

Namens de diensten commissie, 
 Jenny van Gijssel-Wever 

 

Ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk (op 
30 november 2023) hebben Joke en Arend 
Bijker-Mennik Bijker ons als gemeente een 
cadeau aangeboden: dat de kerkdienst van  
3 maart wordt opgeluisterd door het 
Christelijk Mannenkoor Steenwijk, waar 
Arend ook lid van is. Zij willen op deze manier 
God danken voor al die jaren samen in lief en 
leed. 
 

Het Christelijk Mannenkoor Steenwijk is 
opgericht op 6 februari 1946 en bestaat  
momenteel uit ruim 70 enthousiaste leden, 
onder bezielende leiding van dirigent Harry 
Koning uit Warns. 
'Hun motivatie is om met onze liederen God 
in deze wereld groot te maken. De mooiste 
manier om mensen bij Hem te mogen 
brengen. Het repertoire bestaat uit religieus  
inspirerende liederen gezongen in meerdere 
talen, ook profane liederen ontbreken niet 
aan ons repertoire. 
Het koor geeft met regelmaat concerten. 
Soms met bekende artiesten en  
internationaal bekende andere koren, zowel 
uit als thuis in Nederland. 
Het koor verleent ook regelmatig  
medewerking aan kerkdiensten in Steenwijk 
en wijde omgeving. Ook worden er 
optredens verzorgd in bejaardencentra en 
verzorgingstehuizen.' 
 

MEELEVEN 
 

Dhr. H. Kroes, KBB 43 en Dhr. A. Kroes, 
Wilhelminastraat 6 zijn weer thuis. 
Mevr. J. Bijker-Mennik, heeft door een val, 
een heupoperatie ondergaan en is weer 
thuis. 
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We wensen allen die nog ziek zijn, Gods 
zegenende nabijheid toe en kracht om te 
herstellen. 
 

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven, 
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ 
Steenwijk. 
Mevr. W. Buddingh-Bouwknegt, Reestoord, 
kamer 307, Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhof, 
Hoogeveenseweg, 7943 KA Meppel. 
(voorheen Scheerweide) 
 

Met vriendelijke groet,  
Betsy Wamsteeker 
 

OVERLEDEN 
 

Dinsdag 6 februari is Mieneke Kombrink- 
Kiers, Ossenweide 118, is op 68 jarige leeftijd 
overleden. Sinds kort overgeschreven van 
Meppel naar Nijeveen. De afscheidsdienst 
heeft dinsdag 13 februari plaats gevonden in 
de Gereformeerde kerk te Nijeveen en werd 
geleid door Ds. J. Prosman 
Wij wensen de familie veel sterkte en kracht 
toe. 
 

CONTACT OUDERLING 
 

Mocht er iets voorvallen in uw omgeving, 
bijvoorbeeld (ernstige)ziekte, ongeval, en u 
heeft behoefte om hier over te praten of om 
dit kenbaar te maken dat dit speelt in uw 
omgeving, dan kunt u contact opnemen met 
de volgende personen. 
- Mariska Visscher (ouderling) 06 57592858 
- Anje Lalkens (ouderling) 06 12529230 
- Han Karsten (ouderling) 06 39813675 
- Sita Zuidema (coördinator pastoraat) 
0610778946 of 491512 
 

Voor jongeren die behoefte hebben aan een 
gesprek of behoefte hebben aan contact is de 
volgende persoon beschikbaar. 
- Esther Kroes (jeugdouderling) 06 55717075 
 

U mag natuurlijk ook altijd doorgeven als er 
een bijzondere of leuke gebeurtenis heeft 
plaats gevonden in uw omgeving. 

ZENDINGSBUSJES 
 

In een vorig kerkblad heb ik geschreven dat 
er meerdere zendingsbusjes in het  
kerkgebouw hangen. 
 

Inmiddels hebben we de zendingsbusjes 
weer geteld en kwam er een mooi bedrag uit 
van € 125,75. Ons hartelijk dank hiervoor. 
 

Heeft u nooit geweten dat er 3 zendings-
busjes zijn, ga gerust op onderzoek uit. 
Mocht u ze alle drie gevonden hebben, dan 
mag u er ook gerust een donatie in doen. 
Wellicht kunnen we u aan het eind van dit 
jaar weer mededelen dat er in 2024 
wederom een mooie opbrengst is opgehaald 
voor de zending. 
 

Warme groet,  
Jannette Klok 
 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

Opening  
De opening wordt verzorgd door Mariska 
Visscher 
Notulen 
De notulen van de kerkenraadsvergadering 
van 21 november worden vastgesteld. Klara 
Faber stopt als notulist. De reden hiervoor is 
dat we nu het scribaat kunnen verdelen over 
twee personen en Joke Meinen de notulen 
kan verzorgen. Jenny van Gijssel zorgt voor 
een attentie voor Klara als bedankje voor 
haar werk. 
Ingekomen stukken 
Er zijn twee ingekomen stukken: Een verslag 
van het overleg over de maandsluitingen in 
het Kerspel en een brief van Peter van 
Heiningen over de afgelopen erediensten. 
De brieven worden bij de betreffende 
agendapunten behandeld. 
Maandsluiting Het Kerspel 
Reactie op de brief van de bewoners van het 
Kerspel over de maandsluitingen in het 
Kerspel. 
Er is overleg geweest tussen Han Karsten,  
ds. Johan Prosman, Gert Westenbrink,  
Fenna Keizer en ds. Marjan van Hal.  
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Resultaten overleg/voorstel: 
- maandsluiting verplaatsen naar laatste 
donderdagavond van de maand 
- 8x maandsluiting, waarvan 2x Heilig 
Avondmaal 
- voor een kerstviering aansluiting zoeken 
(instemming Noorderboog vragen) bij 
kerstmaaltijd van de Kerspelbewoners, 
invulling door vrijwilligers i.p.v. dominees, 
paasviering ook invullen door vrijwilligers. 
- in de zomermaanden (juli en augustus) geen 
maandsluiting 
- 2x andere voorganger vragen ( voorstel: 
Willem Voogd), Marjan 2x, Johan 4x (evt. 6x). 
- wijze van invullen vrij aan de voorganger 
(zanguurtje en/of overdenking/etc., wat je 
wilt), behalve bij de overdenking van de 
overledenen in november, die houden zoals 
het is. 
De vaste vrijwilligers vragen om meer hulp bij 
de voorbereidingen. En misschien een idee 
om de groep tegen eenzaamheid in te 
schakelen of de bezoekdames. 
Gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen.  
Dit jaar zijn er 4 gezamenlijke kerkenraads-
vergaderingen, op  
5 maart, in het gebouw van de HKN, 11 juni, 
1 oktober en 3 december. 
De PKiN vergaderingen gaan van 4x per jaar 
naar 2x per jaar. 
Kunnen er besluiten worden genomen in de 
gezamenlijke kerkenraadsvergadering? Als 
het quorum van de afzonderlijke 
kerkenraden aanwezig is kunnen er besluiten 
genomen worden.  
Moeten de voltallige kerkenraden aanwezig 
zijn? Dit is de 1e vergadering wel wenselijk. 
Wat moet ter sprake komen op de 
gezamenlijke vergaderingen?  
-het pastoraat en de nieuwe wijkindeling  
-inhoudelijk geloofsgesprek 
Gezamenlijke gemeentevergadering 
De gezamenlijke gemeentevergadering is op 
8 februari a.s. om 20.00 uur in de GKN. 
Onderwerp is de visie, de opzet is hetzelfde 
als de afgelopen gezamenlijke kerkenraads-
vergadering. 

Deze vergadering moet goed onder de 
aandacht gebracht worden, Anje pakt dit op. 
Pastoraat 
15 januari is er een overleg met de diakenen 
over de nieuwe invulling van de wijkindeling 
met ouderlingcoördinatoren. 
Als de vergadering van de diaconie is geweest 
en de nieuwe wijkindeling is gemaakt dan 
kunnen we werken met de nieuwe opzet van 
het pastoraat. De coördinator maakt de 
indeling voor het bezoek, wie past bij wie. 
Ook de contactdames kunnen hierbij 
ingeschakeld worden als ze dat willen.  
Het SAGE overleg is uitgesteld, er komt nog 
een nieuwe datum. Anje neemt de taak van 
Klaas Drost over in het SAGE overleg. 
Terugblik/vooruitblik erediensten 
De brief van Peter van Heiningen komt hier 
bij aan de orde. 
Er zijn 2 zondagen achter elkaar geweest 
zonder een morgendienst in de kerk, de 4e 
advent en 31 december. De 4e advent 
morgendienst werd door veel mensen 
gemist. 
De avonddienst op 31 december was slecht 
bezocht, waarschijnlijk omdat veel oudere 
mensen ’s avonds in het donker op oudjaars-
avond liever niet meer de deur uit gaan. 
De keuze voor de avonddiensten en geen 
morgendiensten op deze zondagen is vooraf 
uitgebreid aan de orde gekomen in de PKiN 
vergadering, er is toen voor deze vorm 
gekozen.  
We nemen de opmerkingen over deze 
diensten ter harte en we zullen er in de 
toekomst rekening mee houden. 
De kerstnachtdienst was druk bezocht. Het 
was een mooie dienst voor de kinderen, 
maar de traditionele kerstnachtdienst laat op 
de avond werd toch door verschillende 
mensen gemist. De kerstnachtdienst is wel 
vaker op een alternatieve manier ingevuld, 
een andere keer zal de invulling weer anders 
zijn. 
Op 31 december is er in de HKN traditioneel  
’s avonds een dienst, meestal is dit op een 
doordeweekse dag en is dit geen probleem. 
Als er in de toekomst overgegaan wordt op 
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een morgendienst, dan past HKN zich daar bij 
aan. 
De nieuwjaarsdienst was in de 3 eigen 
kerken, er waren mensen die het jammer 
vonden dat deze dienst niet gezamenlijk was 
zodat men meer mensen nieuwjaar kon 
wensen.  
In het komende jaar zijn er iedere zondag  
2 kerken open en is er 1 kerk gesloten. Dat 
dit iedere keer andere kerken zijn is 
misschien niet zo overzichtelijk, maar het is 
voor de gebouwen (en zeker voor de orgels) 
beter dat ze geregeld gebruikt worden. Het is 
even opletten, maar als overgangssituatie is 
dit gewoon het beste. Er zijn wat 
uitzonderingen. Twee voorbeelden: De 
Kerk&school-dienst, dan is er in één kerk 
dienst. Ook in de zomerdiensten is er steeds 
in één kerk dienst 
Joke zorgt dat Peter van Heijningen een 
antwoord krijgt op zijn brief. 
Stip op de horizon 
Op 25 januari is de volgende vergadering met 
Jenneke Span waar de financiën en de 
gebouwen besproken worden. 
Het kerkgebouw van de HN kampt met lek-
kage van het dak en bij de reparatie loopt 
men tegen regelgeving aan waardoor de 
kosten voor reparatie hoog zijn.   
Het gebouw van de GKN heeft pas een groot 
onderhoud beurt gehad. Er zijn oriënterende 
gesprekken met de dorpsvereniging over de 
mogelijkheden voor woningbouw op de 
parkeerplaats achter de kerk  
Bij de HGKD kan begonnen worden met de 
bouw van het gebouw naast de kerk 
René is blij met de positieve samenwerking 
van de 3 kerken. Eerst werken aan de 
gemeenschap en dan komen de gebouwen. 
Mededelingen 
-Kerkrentmeesters: Er is een vraag over het 
BHV plan n.a.v. de verouderde EHBO koffer. 
We vragen het CvK hoe het zit met het BHV 
plan. 
-Preekvoorziening: voor 29 december 2024 is 
er nog geen predikant. Klopt het dat de GKN 
23 keer dicht is in 2024? Dit kan kloppen, in 
de zomermaanden is maar 1 van de 3 kerken 

open. Het rooster is zo vastgesteld en kan 
niet meer aangepast worden. 
In 2025 is het de bedoeling dat er iedere 
zondag maar 1 kerk open is, het kan dan 
voorkomen dat een kerk 2 zondagen achter 
elkaar dicht is. Maar het doel is dat een kerk 
niet 3 weken achter elkaar dicht is. 
-Jeugdouderling: de e-meeting van 26 mei 
wordt door de jongeren voorbereid. Op  
25 mei gaan de jongeren onder leiding graffiti 
spuiten op het fietsenhok.  
Er draait nu 1 groep Sjops en dat blijft dit 
seizoen ook zo, voor volgend jaar is er 
waarschijnlijk genoeg leiding om meer 
groepen Sjops te starten. 
-PKiN: de penningmeester Adrie Masteling 
heeft rekeningen ontvangen van de GKN van 
het gebruik van het gebouw voor PKiN 
activiteiten, is dat de bedoeling? Voorstel van 
Klaas om elkaar geen rekeningen meer te 
sturen voor PKiN activiteiten. De kerk is ook 
een gebouw voor PKiN activiteiten, daar 
moeten we elkaar geen rekeningen voor 
sturen. Dit stand[punt van de kerkenraad zal 
aan het CvK worden overgebracht. 
Rondvraag  
Hoe gaat het met Judith? Esther geeft aan 
dat ze contact heeft gehad met Judith en dat 
ze afgesproken hebben dat Judith zelf 
aangeeft wanneer ze weer wat kan doen. 
Esther heeft als jeugdouderling hulp van 
Dinet en Anneminke.  
Afsluiting 
Klaas sluit de vergadering af met gebed. 
De opening van de volgende vergadering op 
20-02-2024 wordt verzorgd door Klaas. 
 

40 DAGENTIJD 
 

De 40 dagentijd heeft dit jaar als thema: 
Geloof, hoop en liefde. Wat zou het fijn zijn 
als we dit als kerk ook kunnen uitdragen naar 
anderen. Een luisterend oor voor je naaste, 
een klusje uitvoeren voor de medemens, 
hoop blijven houden in tijden waarin het 
moeilijk is en vertrouwen dat God bij je is, je 
draagt wanneer het leven (bijna) te zwaar 
voor je is. Dat je mag weten dat Hij naast je 
loopt, je draagt wanneer je het zelf niet kan 
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en met je meehuilt wanneer je verdriet hebt. 
Maar ook dat God blij voor je is wanneer er 
mooie dingen op je pad komen. Dat God 
straalt wanneer Hij ziet dat je blij en 
dankbaar bent. Een onvoorwaardelijke God 
die van je houdt, gewoon om wie je bent. 
 

Graag willen we weer spaardoosjes uitdelen 
aan het einde van de dienst. Vult u ze weer 
zodat we ook op deze manier weer wat voor 
onze medemens kunnen betekenen? 
Ik ben vol vertrouwen wat de uitkomst 
betreft. 
Voor nu een hele goede en vooral gezegende 
40 dagentijd. Tijd met hopelijk veel bezin-
ning. 
 

Hartelijke groet, 
Ritza en Jannette 
 

COLLECTEMUNTEN 
 

Met het afscheid van Tinus Keizer als 
collectemuntenbeheerder, neemt Harm Jan 
Brouwer het stokje over. Gevestigd op 
Leeuwerikstraat 27, telefonisch bereikbaar 
op 0522-492307. Elke eerste maandag van de 
maand tussen 18.30 en 19.30 uur vind je 
Harm Jan in de kerk, klaar om 
collectemunten te verstrekken. 

DIACONALE GELDEN 
 

Wij als diaconie willen u graag op de hoogte 
brengen en houden van wat wij met uw 
gelden doen. Transparantie is belangrijk. Het 
is onze bedoeling om dit eens per halfjaar 
met iedereen te delen. Hierbij een overzicht 
van het tweede halfjaar. 
 
Wat Ontvangst Uitgave 
Gift €75,00  
Gift aan mensenkinderen  €100,00 
Gift aan Rode Kruis  €100,00 
Gift St. Schuldhulp  €250,00 
Gift Werelddiaconaat €237,05 €237,05 
Gift t.b.v. Kinderen in Oekraine  €200,00 
 

Naast bovenstaande uitgaven zijn er nog 
uitgaven geweest voor kleine attenties, die 
onze contactdames/-heren bij de diverse 
afgelegde bezoekjes hebben gemaakt. 
De diaconie 
 

KERKELIJKE STAND 
 

Overleden 6 februari 2024:  
Miena Kombrink-Kiers, Osseweide 118 
Meppel, 68 jaar 
 

 

 
 

BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen afgelopen maand naar;  
7 januari ; Dhr. H. van der Kolk 
14 januari ; Dhr. H. van der Linde. 
21 januari; Mevr. O. Tuut. 
4 februari ; Fam Haas. 
 
Verder zijn er nog bloemen bezorgd bij  
de familie Hoorn-Schreur en  
de familie Hoorn-ten Wolde. 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Zondag 7 januari, de eerste zondag in het 
nieuwe jaar. Ds. Prosman ging voor. We lazen 
we het verhaal van de Wijzen uit het Oosten. 
Zij hadden, hoe verrassend! slechts een ster 
nodig om op zoek te gaan naar de belofte van 
God. Een klein signaal uit de hemel dat door 
hen werd opgemerkt, zette hen in beweging. 
We overdachten welke signalen wij allemaal 
krijgen van Gods liefde voor mensen. We 
bedachten dat God wel degelijk ingrijpt in 
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deze wereld. Alleen niet op de wereldse 
overmachtige dwingende en gewelddadige 
manier die we soms zouden verlangen (een 
beetje dom natuurlijk!). Hij zendt signalen 
van liefde. Hij zond zijn eigen liefde, zijn 
Zoon, Jezus. 
Dat is de enige kans op echte vrede in deze 
wereld. Het enige rijk waarin ooit vrede kan 
zijn is een rijk waarin vrijwillig liefde wordt 
gegeven aan elkaar. Hoeveel signalen uit de 
hemel krijgen wij? En zetten ze ons ook in 
beweging op weg naar de Koning, op weg 
naar Gods rijk van echte vrede? 
 

Zondag 14 januari was in Kolderveen de 
PKiN-dienst parallel aan de E-meeting.  
Ds. Prosman ging voor in deze dienst. Er was 
slecht nieuws op de bruiloft in Kana: de wijn 
was op. En dat op het feest van de liefde. Dat 
gebeurt trouwens wel vaker. Ook in de kerk. 
Helaas. Ook al was Jezus uitgenodigd en was 
de stemming om te beginnen opperbest. 
Maar er was ook goed nieuws: dat Jezus er 
ook was. Anders waren ze nooit verder 
kunnen komen dat die 6 watervaten. Mensen 
komen immers nooit verder dan de boel een 
beetje oppoetsen en reinigen. Het echte 
leven wekken en voeden gaat ons kunnen te 
boven. Maar als we Jezus Zijn gang laten 
gaan, komt er iets hemels op gang. Dan komt 
de vreugde en de levenskracht die verborgen 
is in de wijn. Dan wordt het leven weer 
doorbloedt. De wijn in dit verhaal verwijst 
daarom natuurlijk naar Zijn levenskracht, 
naar het bloed van het Lam. 
 

Zondag 21 januari was onze oud-predikant 
Jan Stap onze voorganger in het luisteren 
naar Gods Woord. Ook nu luisterden we naar 
het verhaal van de bruiloft in Kana, uit 
Johannes 2. Over een feestje. En wie wil er 
nu niet een feestje? Maar dit was het feest 
waar Jezus van water wijn maakte. Dat is 
natuurlijk waar het op aan komt! Het komt 
erop aan dat Jezus een teken doet. Het teken 
van het goede leven. Hij is de bron van 
levend water. Dat te beleven is gezegend 
zijn! En God wil ons zegenen, ook in de dagen 
die ons zwaar vallen. 
 

Zondag 28 januari was de kind-en-school-
kerkdienst, gezamenlijk in de Gereformeerde 
Kerk. Het thema was ‘sta je stevig?’  
Ds. Prosman ging voor. We hadden ons op 
school goed voorbereid. We zijn immers aan 
het bouwen. Alle mensen bouwen, hun leven 
lang, aan hun levenshuis. En op school (en 
thuis en bij sport natuurlijk ook) bouwen we 
dus ook aan alles wat je moet kunnen als je 
groot bent: rekenen, taal, sociale vaardig-
heden – hoe je met elkaar moet omgaan om 
het samen goed te kunnen hebben in de 
samenleving. Maar dan komt het er  
natuurlijk ook op aan dat je stevig staat, een 
stevig fundament hebt. Daarover ging het in 
de kerk. We lazen samen het verhaal van de 
wijze en de dwaze bouwer. De ene bouwde 
zomaar op het zand. En toen het begon te 
stormen en te regenen spoelde alles onder 
zijn huis weg en stortte het in. Maar die 
ander bouwde op een rots. Op de rots van 
Gods wijsheid. Op de rotst van Gods liefde. 
Op Jezus. 
 

Komende zondagen 
Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik. 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

We willen graag meeleven met allen die het 
moeilijk hebben, door ziekte of anderszins. 
We bidden voor hen. Een bezoekje, een 
kaartje of een ander bericht is ook fijn. En 
waar nodig, horen we graag wat voor andere 
hulp gewenst is. 
 

Bertin Huisman moet een dezer dagen weer 
met chemo beginnen.  Dhr. Harm Jan 
Kamphof blijft benauwdheidsklachten 
houden. Dhr. Schoemaker is ziek thuis 
Mevr. Haas is bezig met behandelingen 
vanwege diverse tumoren. Gelukkig zijn de 
prognoses hoopvol. 
 

Mocht u ziek zijn of andere moeiten hebben, 
en uw naam in het kerkblad vermeld willen 
zien, dan wilt u dat vast wel even doorgeven. 
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In een zorgcentrum wonen: 
- Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 
- Dhr. G. Bouwknegt (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
- Mevr. L. Voerman-Bouwknegt (’t  Vonder) 
- Mevr. P. de Boer-van Veenendaal (Het 
Korenhuis) 
- Mevr. J. Lok-van der Linde (Het Anker) 
 

Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 
adressen van de verpleeghuizen: 
Zorgcentrum “De Schiphorst”,  
Reggersweg 11, 7943 KC Meppel 
Zorgcentrum “Nijenstede”,  
Joh. Bogermanstr. 1, 8331 GZ Steenwijk 
Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel 
Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord 
Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge 
Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 
Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1, 
7961 AV Ruinerwold 
Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC 
Meppel 
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 
Het Korenhuis, Korenstraat 43, 7908 NL 
Hoogeveen 
Het Anker, Reestlaan 68, 7944 BC Meppel 
 

Meldingen 
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 
opnemen met uw wijkouderling. Ook 
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 
 

Wijkouderlingen 
Han-Olof Gerrits: 06-1470 6472 
Gert Westenbrink: 06-3856 6333 
Tanja Kolsters is beschikbaar voor jongeren 
die behoefte hebben aan contact of een 
gesprek: 06-21615204 
 

Voor spoedeisende zaken kunt u natuurlijk 
rechtstreeks bellen met ds. Johan Prosman: 
06-12711603 

GEBOORTE 
 

Bij Gerjanne Hoorn en Thomas Terwolde 
werd hun zoon Tyron Gerrit Jaap geboren. 
 

Bij Jaroelien Hoorn en Matthijs werd een 
dochter geboren: Florien. 
 

Beide jonge ouderparen van harte 
gefeliciteerd! We hopen dat jullie kinderen 
voorspoedig, gezegend en gelukkig zullen 
opgroeien! 
 

IN MEMORIAM 
ALIE TUUT-BOUWMEESTER 

 

Donderdag 11  januari overleed mevrouw 
Alie Tuut-Bouwmeester. Eind december leek 
het al zover te zijn dat ze naar haar man Jan 
zou gaan, zoals ze het zelf zei. Daar verlangde 
ze naar, naar de rust van de hemel, en daar 
weer samen te zijn met haar geliefden die al 
waren voorgegaan. Maar tot ieders verras-
sing knapte ze toen weer op en ging zelfs 
weer naar de buurtkamer. Toch was het niet 
verrassend dat zij toch snel weer op bed 
kwam en dat het einde toen ook snel zich 
aandiende. Ze was al zo oud: ruim 96 jaar – 
geboren werd ze op 1 oktober 1927! 
 

Ze vond dat ze een mooi leven had gehad, 
ook al overleed haar vader al vroeg, toen ze 
nog een meisje was en had ze afscheid 
moeten nemen van haar man en van haar 
zoon Arend, van haar schoonzoon Jannes, en 
verloor ze ook enkele kleinkinderen, Sverre, 
Famke, Siem en Isamay. Ze kon genieten van 
de vogels in de tuin en van de contacten die 
ze met mensen had in de buurtkamer en van 
de uitjes met het Kerspel. Vooruitkijken kon 
ze goed. Achterom kijken wilde ze niet graag. 
 

Zo hebben wij ook afscheid van haar geno-
men. We hebben geprobeerd haar na te 
kijken, nu ze ons voorging. We hebben gepro-
beerd door de dood heen een blik in de 
hemel te werpen. We hebben geprobeerd 
met haar mee te geloven dat ze nu daar is. In 
de uitvaartdienst lazen en overdachten we 
daarom Psalm 84. Die past zo goed bij haar. 
Over de vogels, waar ze zo van hield. Over de 
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mussen en zwaluwen die bij God thuis mogen 
komen. Over het geluk dat er thuis bij God te 
vinden is. 
 

We hebben haar in Gods hand gelaten toen 
we haar achter de kerk naar haar laatste 
aardse rustplaats brachten. Dat God haar 
heeft gedragen en vastgehouden, heel haar 
leven en zelfs door de dood heen, dat geeft 
troost. We bidden voor de kinderen en 
kleinkinderen en voor allen die haar nabij 
waren dat God ook jullie troost met dit 
eenvoudige geloof dat zij bij Hem thuis is en 
dat wij ook bij Hem mogen thuiskomen en 
tot rust komen! 
 

TENSLOTTE 
 

Een lied om te zingen in de 40 dagen naar 
Goede Vrijdag en Pasen (Opw.124): 
 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw 
bescherming. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Sterk in uw kracht, gerust in Uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

De zendingsbussen hebben in de periode  
17 december 2023 tot en met 21 januari jl. 
het bedrag van € 81,70 opgebracht . 
 

VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Collecten en giften 07-01 t/m 4-02-24 
Collecten in de dienst: 
Kerkbeheer  € 177,80 
Diaconie  € 190,15 

Bijz.collecten  € 131,90 
 

Via de contactpersonen zijn er verschillende 
giften binnengekomen: 
 

Voor het kerkbeheer: 
Dhr.G.Westenbrink  €20,00 
Dhr. H.O Gerrits  €20,00 
 €20,00 
Dhr. K.Knol  €10,00 
 

Allen die gaven in geld, goed of arbeid : 
hartelijk dank 
 

Collectemunten verkrijgbaar bij  
Dhr.G.Huisman, De Wilgen 20 Nijeveen 
Tel. 0522-491429 / 0620171533 
 

De kerkrentmeesters 
 

PASTORAAT 
 

Omdat het pastoraat onderbezet is (4 jaar 
geleden nog een predikant van 80% en  
4 ouderlingen, en nu een predikant 60% en  
2 ouderlingen) kunnen wij niet iedereen zo 
vaak bezoeken als wij zouden willen. Gelukkig 
kunnen wij terugvallen op actieve  
bezoekdames/- heren die veel bezoekwerk 
overnemen. In de vacante wijk (wijk ten 
oosten van de Schuurmansweg en ten 
noorden van de Dorpstraat) is Gert 
Westenbrink nu contactpersoon.  Als u 
bezoek wenst, kunt u dit bij Gert melden. 
Han-Olof blijft ouderling in zijn wijk (ten 
oosten ven de Meppelerweg en te zuiden van 
de Dorpstraat). Lourens Schipper is contact-
persoon/bezoekheer in de wijk Kolderveen 
en de K.B.B , Bramenweg en het bedrijven-
terrein.  
Verder hopen wij dat, als u iets hoort over 
ziekte e.d., u dit doorgeeft aan de predikant 
of aan de ouderlingen. Telefoonnummers 
staan elders in het kerkblad. Als het u wat 
lijkt om bezoekdame/-heer te worden, kunt u 
zich opgeven bij de ouderlingen. 
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BLOEMENGROET 
 

7 jan. mevr. R. Slijkhuis 
21 jan. dhr. A. Withaar 
4 febr. dhr. B. Smit 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

18 februari: het is de 1e zondag van de 40 
dagentijd. We gaan ons voorbereiden op 
Pasen. Het is een ingetogen tijd met nadruk 
op het lijden van Jezus en dat van de mens-
heid. De kleur is paars, de kleur van inkeer. Er 
is een E-meeting in de Gereformeerde kerk 
en in onze kerk gaat ds. Gaastra voor. 
 

25 februari: het is de 2e zondag van de 40 
dagentijd: ds. René Kok gaat voor. 
Om 19 uur is er een Taizéviering in de 
Gereformeerde kerk. We zingen 
Taizéliederen, samen met het projectkoor en 
er is weer ruimte voor stilte en gebed. 
Bijzonder om mee te maken! 
 

3 maart: de 3e zondag van de 40 dagentijd: 
ds. Marjan van Hal gaat voor. De naam van 
de zondag is oculi, ogen. N.a.v. Psalm 25 
waar staat dat onze ogen zijn gevestigd op 
God. Ik ga het waarschijnlijk hebben over 
ogen (de spiegel van de ziel!), over zien en 
gezien worden. We delen deze zondag ook 
brood en wijn met elkaar. 
 

10 maart: de 4e zondag van de 40 dagentijd. 
Mevr. Groen uit Giethoorn gaat voor. 
 

WEL EN WEE 
 

Dhr. Smit, Dorpsstraat 139, was in het 
ziekenhuis en is nu in Reestdal voor  
revalidatie. Mevr. Bisschop, A. Keijzerlaan 21, 
is geopereerd en nu weer thuis.  
Mevr. Timmerman, Rembrandtstraat 9, was 
ook in het ziekenhuis. Mevr. Bomert, 

Rembrandtstraat 3, is naar de Zonnekamp 
gegaan. De fam. Tuut (uit het Kerspel) naar 
Reestlaan 44 in Meppel. We wensen hen 
daar een goede tijd toe. 
 

We wensen u allen veel sterkte en 
draagkracht toe en hoop voor de toekomst. 
 

De mensen die in de tehuizen verblijven, 
blijven we iedere keer noemen en we zijn en 
blijven met hen verbonden:  
De fam. Tuut woont in het Anker in Meppel, 
mevr. Brouwer woont in ZZWD Woonzorg 
Zuidwest-Drenthe, locatie Jan Wierengaweg 
109 in Ruinen.  
Dhr. Brug woont in de Kaailanden in Meppel. 
Mevr. Wiltinge woont in het Voetelinkhuis in 
Steenwijk.  
De fam. Twerda in Reestoord in Meppel. 
Mevr. Bomert en dhr. Somer (Voorheen De 
Berken 12) zijn in de Zonnekamp in 
Steenwijk. 
 

Met een hartelijke groet, 
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 
 

DIACONIE 
 

Tijdens de gemeenteochtend is er ook iets 
vertelt over de diaconie. Bij deze nog een 
aanvulling. 
Op het collecterooster staat dat er  
gecollecteerd wordt voor de diaconie. Als het 
op een zondag voor een specifiek doel is, 
wordt dit in de aankondiging genoemd. 
 

De opbrengsten komen o.a. binnen via giften, 
collecte, huur land en rente spaarrekening. 
 

Uitgaven van de diaconie: kosten GBLT, 
paasattentie voor de leden van 80 jaar en 
ouder, Rabobankkosten, gezamenlijk project 
van de 3 kerken, kosten voor uitzenden van 
kerkdiensten, Schuldhulpmaatje, soms wordt 
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er een bedrag gestort voor actuele landelijke 
organisaties (na b.v. een ramp, giro 555) en 
afgelopen jaar de oogstdienst. 
Het is dus niet haalbaar om iedere zondag 
specifiek te noemen waar de opbrengst van 
die zondag bestemd voor is. 
 

Aangezien de kosten voor een aantal zaken 
steeds hoger worden nemen de  
kerkrentmeesters de kosten voor het 
uitzenden van de kerkdiensten voor hun 
rekening.  
Ook de Rabobankkosten zijn erg hoog. Wij 
hebben daarom besloten om het geld van de 
diaconie onder te brengen bij de SKG 
(Stichting Kerkelijk Beheer). Het voordeel is 
dat SKG langere abonnementskosten heeft 
en geen transactiekosten rekent. 
 

Hierdoor is het rekeningnummer van de 
diaconie gewijzigd in NL 65 RABO03737 
48809. Bij vragen kunt u contact opnemen 
met de diaconie. Ook dit jaar hopen wij weer 
op uw steun te mogen rekenen. 
 

Ook is er een gift binnengekomen van  
fam. P van € 10,00. Hartelijk dank hiervoor. 
 

Jochem, Adrie en Marian 
 

KERKRENTMEESTERS 
 

DE KERK EN HET GELD 
 

Geld, niet het meest populaire onderwerp, 
vooral als je een tekort hebt. Maar wel 
belangrijk om te weten hoe het er voor staat 
met onze kerk. Een lang verhaal kort: ook dit 
jaar hebben we een tekort. Elk jaar zo’n € 
25.000. De inkomsten nemen iets af, de 
lasten nemen toe, ook door inflatie. 
 

Op de begroting voor 2024 hebben we € 
88.934 aan inkomsten en € 111.335 aan 
lasten. Maar daar komt, weliswaar eenmalig, 
een extra kostenpost bij: reparatie van het 
dak van de kerk. We ramen dat op € 40.000. 
Natuurlijk hopen we weer op een bijdrage 
van Stichting Barbara, maar toch een stevig 
bedrag. 
 

Kunnen we dit dragen? Nu wel, en de  

komende jaren ook, omdat we nog een ruim 
vermogen hebben. Maar het zal duidelijk zijn 
dat dit niet onbeperkt kan duren. We hopen 
dan ook op uw bijdragen en zullen alles in het 
werk stellen om het verschil kleiner te 
maken. Onze kerk is dat waard! 
 

Ko Scheele, vz kerkrentmeesters 
 

BEGROTING EN JAARVERSLAG 
 

In de nieuwjaarsbijeenkomst van onze kerk 
hebben de kerkrentmeesters de begroting 
2024 en de jaarrekening 2022 toegelicht. Het 
beeld van onze exploitatie is helaas negatief. 
De voorlopige cijfers 2023 geven op dat punt 
geen ander beeld. We hebben te maken met 
stijgende kosten (loon, kerkgebouw) en 
dalende inkomsten (minder leden en 
daardoor minder vrijwillige bijdragen). Dit 
tekort bedraagt ca € 23.000 en zal eerder nog 
stijgen dan dalen. Gelukkig hebben we een 
sterke vermogenspositie die ons ook in staat 
stelde om achterstallig onderhoud op de 
kosterswoning en de torenspits uit te voeren. 
Daarbij willen we niet onvermeld laten de 
inspanning van vele vrijwilligers en bijdrage 
van de stichting Barbara. In 2024 hebben we 
een stevige renovatie voor de boeg: het dak 
van de kerk. Dat hebben we dan ook extra in 
onze begroting voorzien. 
 

De jaarrekening 2022 en de begroting 2024 
zijn door de kerkenraad vastgesteld. Ze zijn 
ter inzage bij de scriba 
 

NOTULEN GEMEENTEOCHTEND 
 

Datum: 7 januari 2024 
 

1. Sage algemeen (voorzitter Jan van der 
Woerdt) 
· Het gaat goed; zaken beginnen nu echt te 
bewegen; samengaan per 1 jan 2026 is nu 
voor iedereen het doel, de stip op de horizon. 
We doen ook steeds meer dingen samen; 
hiervoor hoeven we niet te wachten tot  
1 januari 2026. 
· In oktober hebben we een gezamenlijke 
vergadering van de kerkenraden gehouden. 
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Hier hebben we gesproken over de vraag: 
wat voor kerk we willen zijn? Als we in 2026 
één organisatie zijn, betekent dat nog niet 
dat we ook één gemeenschap zijn. Dat is een 
proces, we moeten ernaar toe groeien. 
Op 8 februari willen we een gezamenlijke 
gemeenteavond houden met de drie kerken. 
Tijdens deze bijeenkomst willen we het 
hebben over dezelfde vraag: “Wat voor kerk 
willen we zijn?”. Leden kunnen dan aangeven 
wat ze belangrijk vinden, waar we naar toe 
gaan groeien. 
· In 2024 gaan we vier keer een gezamenlijke 
kerkenraad houden. 
· Rooster 2024. In 2024 hebben we bijna 
alleen maar gezamenlijke diensten, waarbij 
er iedere week 1 kerk dicht is. In de 
zomerperiode is er maar 1 kerk open en 
hebben we iedere week een gezamenlijke 
dienst met de drie kerken. 
· Voor het rooster 2025 gaan we nog een 
stap verder. Ook dan is er iedere week 1 kerk 
dicht, maar in de periode van tentdienst tot 
startdienst en in de maanden januari en 
februari is iedere week maar 1 kerk open. 
Eén van de aanwezigen maakt de opmerking: 
“Ik hoor goede ontwikkelingen. Het gaat de 
goede kant op.” Hierop wordt instemmend 
gereageerd. 
2. Diakenen: Onze diaconie bestaat uit Adrie, 
Jochem en Marian. Jochem stopt per 1 maart 
(maar blijft nog wel penningmeester tot het 
samengaan van de 3 kerken). We zijn op zoek 
naar iemand die Jochem als diaken zou willen 
vervangen. Bij deze dus een oproep 
hiervoor. 
· 4 x per jaar wordt er met de gezamenlijke 
diaconieën vergaderd. Wij proberen zoveel 
mogelijk onze taken en afspraken met elkaar 
vast te leggen en zodoende steeds meer op 
één werkwijze aan te sturen. 
· Het dienstrooster voor de diakenen is 
gezamenlijk gemaakt om een verdeling van 
diakenen per dienst te krijgen. Een diaken zit 
niet meer helemaal vast aan 1 kerk. Tijdens 
de tentdienst en startdienst zijn wel drie 
diakenen aanwezig. 
 

· Attenties willen we nog meer gezamenlijk 
gaan doen. In het verleden werd bijvoorbeeld 
de paasattentie per kerk verdeeld. Er konden 
dus 3 vrijwilligers door dezelfde straat rijden 
om iets rond te brengen. Dit jaar gaan we dit 
per straat verdelen. 
· Het collecterooster wordt gezamenlijk 
gemaakt. Hierdoor wordt er op een zondag in 
de kerken waar de dienst is voor hetzelfde 
doel gecollecteerd. 
· Digitaal collecteren: hier is een aparte 
werkgroep mee bezig.  Opmerkingen vanuit 
de gemeente: - Digitaal collecteren werkte 
niet goed in de kerk waar wij vandaan 
komen. Er kwam minder geld binnen.- In de 
kerk in Wanneperveen wordt al digitaal 
gecollecteerd en er kwam méér binnen. 
· Het samenvoegen van de financiën van de 
3 diaconieën is nog niet rond. Hierbij gaan wij 
hulp van externe partijen vragen om dit 
proces goed te begeleiden. 
Vraag vanuit de gemeente: 
· Kan er bij de afkondiging vermeld worden 
waarvoor de collecte bedoeld is, en niet 
alleen: voor de diaconie? Antwoord: vanuit 
de pot van de diaconie worden meerdere 
zaken betaald, o.a. Schuldhulpmaatje, 
bloemen, paasattentie, bankkosten, etc. Als 
er voor een specifiek doel wordt 
gecollecteerd dan wordt het benoemd. 
3. Ds. René Kok, Gezamenlijk pastoraat. 
· We zijn overgestapt naar een coördinator 
voor de ouderlingen. Bij ons is dat Roeleke 
Hoekman. We vragen graag iedereen om bij 
de coördinator te melden als hij/zij iemand 
regelmatig bezoekt, zodat wij inzicht krijgen 
waar behoefte aan is. 
· Kolderveen en GK hebben een wijkindeling. 
René dient een voorstel in voor de  
wijkindeling om de wijken in Nijeveen te 
verdelen. Welke straat komt in welke wijk? Er 
komen per wijk coördinatoren en 
bezoekmedewerkers vanuit de drie kerken. 
Dit jaar gaan we dit verder uitwerken en 
organisatorisch indelen. We willen eerst de 
structuur aanbrengen. We hopen dit dan 
eind dit jaar rond te hebben en in 2025 te 
starten met de nieuwe werkwijze. 
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· We zitten op de goede weg met de 
samenwerking van de drie kerken rond het 
pastoraat. Er klinkt geen ja-maar meer. De 
bezoekmedewerkers hebben ook een 
geheimhoudingsplicht. Er is twee keer per 
jaar een bijeenkomst met de bezoekmede-
werkers. De dominees zijn de vertrouwens-
persoon waaraan je alles kunt vertellen. 
Belangrijk als je iets hoort over het welzijn 
van mensen, dat je dit deelt met de 
dominees of coördinator. Mensen die nu 
mensen bezoeken, dat blijft zo. Bij het 
koppelen van mensen aan medewerkers, 
wordt overlegd. Het is wel belangrijk dat er 
een klik ontstaat. Pastoraat is dat je omziet 
naar elkaar, dat je bij elkaar op bezoek komt: 
hoe is het met jou? 
4. Ko Scheele (voorzitter kerkbeheer) 
Onderbrengen gebouwen en financiën. We 
geven meer uit dan we binnen krijgen. De 
pastorale kosten stijgen. De lonen stijgen in 
Nederland. We hebben een tekort op het 
levend geld, het geld dat vrijwillig wordt 
bijgedragen. Het tekort is 23.000 euro. We 
hebben het Jeugdgebouw en de kerk, dat 
onderhoud vergt. Het is geen haalbare kaart 
om de kerk onder te brengen bij de Stichting 
het Drents Landschap. Deze wil een bruids-
schat hebben van meer dan 400.000 euro. 
Dus dat is geen reële optie. Dat betekent dus 
dat we de kerk behouden. Maar het kost wel 
geld. De afgelopen jaren is al wel veel 
gedaan. Ook dankzij veel vrijwilligerswerk  
hebben we de kosten kunnen drukken. De 
afgelopen jaren hebben we de toren en de 
kosterswoning gerestaureerd/verduurzaamd. 
We moeten echter nog 40.000 euro 
reserveren voor verdere restauratie en 
onderhoud. De kerkrentmeesters delen aan 
de aanwezigen de voorlopige cijfers van het 
financieel overzicht uit. We hebben veel 
subsidiegeld gekregen en de stichting 
Barbara heeft ons ook beloofd weer te 
helpen. We kunnen de investeringen dragen, 
maar de reserves slinken. 
 
 
 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

De voorzitter, Jan van der Woerdt, opent op 
9 januari de vergadering. 
 

De notulen van 5 december 2023 worden 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

Ds. Marjan van Hal deelt een tekst uit van Jan 
Richardson, uit Circle of grace, die past bij het 
verhaal van de drie koningen. Je herkent het 
verhaal van de wijzen uit het oosten. De 
perlgrimsgelofte staat erin met onder 
andere: geef gehoor aan de wegwijzers van 
intuïtie en droom. 
 

Op 7 januari hebben we de jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie gehouden. Voorafgaand aan de 
nieuwjaarsreceptie hadden we een fijne en 
mooie kerkdienst. Sfeervol. Er waren veel 
mensen, de kerk was bijna vol. Voor de 
dienst en de nieuwjaarsreceptie hebben de 
nieuwe leden een uitnodiging gekregen.  
5 mensen gaven gehoor aan de uitnodiging, 
waaronder Gert en Corrie van de Heuvel, 
Schuurmansweg en Lammie Jurjens uit 
Wezep. Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
hebben we ook de gemeenteochtend 
gehouden (zie het verslag op pagina 24, 25 
en 26). De gezamenlijke gemeenteavond 
met de drie kerken zal plaatsvinden op 
donderdagavond 8 februari. 
 

Van de kerkrentmeesters krijgen we de  
jaarrekening 2022. We zien een lichte daling 
van het aantal leden. Compliment voor de 
voorgangers van Ko, hoe goed er subsidies 
zijn binnen gehaald! Het beeld is, dat we 
rekening moeten houden met het feit, dat we 
het niet nog jaren uit kunnen zingen. Het 
aantal leden neemt af, de lonen nemen toe. 
De baten en lasten lopen steeds meer uit 
elkaar. We hebben een mooie buffer om het 
samengaan met de drie kerken te vergemak-
kelijken. De jaarrekening 2022 wordt 
vastgesteld Gemeld wordt dat ook de cijfers 
voor de Jaarrekening van 2023 klaar zijn. Ook 
de begroting 2024 wordt door de kerkenraad 
vastgesteld. Hier blijkt ook een tekort te zijn 
van € 23.000. Er is een grote lekkage op het 
dak. We gaan de oude dakpannen van de 
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kosterswoning op de kerk leggen. Over deze 
post kan nu niet veel worden gezegd.  
Tinus zal het project NLdoet weer trekken 
(15 en 16 maart). Hij heeft hier subsidie voor 
aangevraagd. Het schelpenpad zal hiermee 
worden vervangen. De schelpen zijn al 
besteld.  
Het lijntje met de Stichting Barbara is ook 
verzekerd, omdat Machiel Diever hier in zit. 
Er zijn ook nieuwe aanvragen voor het 
gebruik van het Jeugdgebouw. De 
telefoonkosten van 600 euro betreft de 
internetaansluiting. (Over de jaarrekening 
2023 en de begroting 2024 vindt u een apart 
stukje in deze Drieluik) 
 

Jan heeft een concept regeling ‘Waarneming 
bij overlijden-uitvaartdienst’ geschreven. 
Deze is besproken en zal worden bijgesteld 
en daarna worden ingebracht in het PKiN 
overleg (26 maart). 
 

We gaan akkoord met het voorstel van de 
werkgroep over de Maandsluitingen in het 
Kerspel. 
 

Bij de voorjaarsnota van de diaconie zal 
worden bekeken of een bijdrage aan 
Schuldhulpmaatje kan worden afgestaan. 
 

De vier data voor de gezamenlijke vergade-
ringen kerkenraden zijn vastgesteld op: 
5 maart, 11 juni, 1 oktober en 3 december. 
 

Jan geeft een terugkoppeling over zijn 
inspreken in de gemeenteraad over de door 
Het Oversticht opgestelde rapportage met 
aanbevelingen, de Kerkenvisie, als vervolg op 
het Meppeler Kerkengesprek. Deze Kerken-
visie was opgesteld in opdracht van de ge-
meente Meppel. Basis voor de Kerkenvisie 
waren de gesprekken met leden van alle 
kerken in de gemeente Meppel. Voor het 
inspreken heeft de fractie van het CDA een 
motie opgesteld om hier ook een vervolg aan 
te geven. Deze motie is unaniem aange-
nomen. Hiermee is voorkomen dat het stuk 
in een lade verdwijnt en er niets met de 
aanbevelingen wordt gedaan. 
 

De rouwgroep van Marjan gaat 25 januari 
van start met acht deelnemers. De cursus die 
Marjan hiervoor heeft gevolgd, adviseert om 
de groep met z’n tweeën te begeleiden, daar-
om doet Roeleke Hoekman, ouderling, ook 
mee. 
 

De beeldschermen voorin de kerk, bij de 
ouderlingen en diakenen banken, zijn eraf 
gehaald vanwege lekkage. Bovendien staan 
ze te laag en zijn ze te klein. Er zal worden 
gekeken of deze vervangen kunnen worden 
door grotere. 
 

Ter afsluiting leest Adrie het gedicht “Hoe 
gelukkig”, uit het boekje “Het zou zo kunnen 
zijn”. 
 

 
                                                           

 
  



28 DRIELUIK - Jeugdflits 

 

  



29 DRIELUIK - Jeugdflits 

 

  



30 DRIELUIK - Kerkdiensten 

 

KERKDIENSTEN:  
 

 
* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor de kerk. 
 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       
Zondag 18 februari Geref.Kerk 10:00 E-meeting Dhr. A. Kroes Home Sweet Home Onkosten PKiN 
 

Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. Gaastra, Dalfsen Dhr. A. Hoekerswever Home Sweet Home Onkosten PKiN 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Geen dienst    
       

Zondag 25 februari Geref.Kerk 10:00 Geen dienst    

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkbeheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Stap Mevr. A. Westenbrink Diaconie Kerkbeheer 

 Geref.Kerk 19:00 Taizéviering Mmv projectkoor   
       

Zondag 3 maart Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Prosman Dhr. A. Kroes Diaconie Kerkbeheer 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal,  Heilig Avondmaal Mevr. M. Withaar Diaconie  

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Geen dienst    
       

Zondag 10 maart Geref.Kerk 10:00 Geen dienst    

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Mevr. Groen, Giethoorn Mevr. M. Withaar Diaconie Kerkbeheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 
Ds. J. Prosman 
Johannes de Heer Dienst 

Dhr. R. Westra Diaconie Kerkbeheer 

       Woensdag 13 maart 
Biddag 

Herv.Kerk Kolderveen 19:30 Ds. J. Prosman Mevr. A. Westenbrink Voedselbank PKiN 


